DE EZEL ALS
CULTUURHISTORISCH

FENOMEEN

“De ezel is lui, koppig, dom en komt alleen met stokslagen in actie.... De ezel is slim, taai en mee-
gaand, kent zijn eigen grenzen, vlucht niet voor gevaar, leeft op een schraal dieet en is al millennialang
’s mens lastdier en rijdier.” Aldus luidt de openingszin van het boek dat Ruud Conens en Annet van
over de ezel maakten. Een rijk geillusireerde uitgave die het vanouds bekende lastdier zijn terechte
plek in de cultuurgeschiedenis geeft.
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